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KURAN YOLSUZLUK HAKKINDA NE DİYOR? 

Nouman Ali Khan 


Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. 

(Taha/25-28) 

Allahım! Ölüm anında bizi la ilahe illallah üzerine sabit kıl. 

Bizi iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler eyle. 

Bugünkü hutbe için konuşacak 2 konum var. Ramazan vesilesiyle, özel bir sebepten ötürü Bakara Suresi'ne ait olan bir ayetten bahsedeceğim. Ama bundan önce, Ramazan'ın sona yaklaşmasıyla sizi biraz cesaretlendirmek istiyorum. 3'te 2'si çoktan 
geçti bile. Son 10 geceye yaklaşıyoruz. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki Cuma'larda 2 
çeşit dinleyici kitlesi vardır. Genel anlamda Müslüman topluluklarda da böyledir. Bir; ibadet etmek için motive olmuş, Ramazan'dan en iyi şekilde yararlanmak için fazladan hazırlıklar yapanlar vardır. Onların bile bir yerde enerjileri tükenir. 20 gün geçmiştir. 
Onları namazları cemaatle kılmak için, Kur'an okumak için mescide götüren hevesleri yavaş yavaş tükenmeye başlar ve bu anlaşılır bir durumdur. Ve çoğu zaman bu kişileri yüreklendirmek için, Ramazan'ın faziletlerinden bahsedilir. Allah Rasulu'nun (s.a.v.) 
nafile ibadetlere nasıl teşvik ettiği, son 10 gecede Kadir Gecesi'ni nasıl bulmamız gerektiği, ve buna benzer şeyler. Bunların hepsi geçerli, etkili ve güzel şeylerdir. Fakat bir de diğer bir kitle vardır. Bu kitle, Müslümanların çok büyük bir kısmı olan bu kitle, Allah'ın dininden o kadar uzaktır ki, Ramazan ayı boyunca alkolden vazgeçmek bile büyük marifettir onlar için. Bu kadar uzaktırlar Allah'tan (azze ve celle). Ve bu insanların çoğu sizin ailenizden birileri. Allah'ın dininden gerçek anlamda bu kadar uzak olan bu insanlar sizin kuzenleriniz ya da arkadaşlarınız. Bu ay Allah'ın tüm dünyayı değiştiren sözlerini vahiy ettiği aydır. Dolayısıyla, Kur'an'ın bu ayda gerçekleştirebileceği değişimin gücünü küçümsemeyin. Ve son 10 güne yaklaşmamız sebebiyle sîzlere hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu ayı en iyi şekilde geçirmeye gayret edenler, evet inşallahuteala. Okumalarınızı arttırın, ibadetlerinizi arttırın, bu son 10 günde daha çok dua edin, güç bulmaya çalışın ve kendinizi motive edin. Ama bir o kadar önemli diğer şey ise kendi gruplarınızdaki, çevrenizdeki dinden uzak olduğunu bildiğiniz kişilere ulaşın. Onlara hutbe ya da vaaz vermeseniz de ya da VVhatsapp'ten video vs. şeyler göndermeseniz bile onlarla kibarca sohbet edin. Bir defa da olsa iftara çağırın. "Gel namaz kıl." demeseniz bile sizin namaz kıldığınızı görmelerini sağlayın. Sizi namaz kılarken görsünler. 
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Onlara karşı kabalığımızı, ümitsizliğimizi artırmak veya daha kötüsü onlardan vazgeçmek yerine, onların kalbini yumuşatmak Müslümanlar olarak bizlerin sorumluluğudur. Bu zamanlar Allah'ın (a.v.c.) binlerce yıl boyunca şirk içinde kaybolmuş ve Kabe'nin etrafını putlarla sarmış insanlardan bile vazgeçmediği zamanlardır. Allah'ın onlardan umudu vardı. Allah onlardan umutluydu. Kur'an'ın 3'te 2'si onlara inmiştir, doğrudan Kureyş'e inmiştir; ama çoğu hallerinden taviz bile vermedi. Aslına bakarsanız, daha agresif bir hal bile aldılar. Buna rağmen Allah onları cezalandırmadı, yine de onlara fırsat verdi. Bu kitabınız, bu da sahibiniz. Bu Rab, çokça merhametli olandır. Allah "Rahman (olan Allah) Kur'an'ı öğretti." dediğinde, Kur'an'ın paylaşılmasına aslında Allah'ın en güçlü isimlerinden birinin ilham verdiğini öğreniyoruz. Sevgi, ilgi ve merhametle dolu bir isim. Ve bizim yapmamız gereken de budur. Bu sevgi dolu, şefkatli Yaratıcı'nın, Rahman'ın elçileri olabilmemiz gerek. Diğer insanlar için, özellikle kendi Müslüman ailemizden başlayarak, kendi kuzenlerimiz için, kendi akrabalarımız, dostlarımız, iş arkadaşlarımız gibi kişiler için. Ve bu, bunları gerçekleştirebileceğiniz bir vakittir. Duam odur ki; Allah a.v.c. Müslümanların kalbini yumuşatsın, ve onları Kitab'ına ve Rasul'ünün sünnetine yeniden yöneltsin. Her halükarda Ramazan; Allah'ın, özellikle dindar bir topluluk için zamansız bir rehberlik vahyettiği vakittir. Bildiğiniz gibi, bir dine tabii olan, o dine uyan insanların kendilerine has psikolojileri vardır. Hatta bu konu batılı üniversitelerde "Din Psikolojisi" başlığı altında işlenilmiştir. Ve Kur'an'da da "Din Psikolojisinden pek çok kesit vardır. 
Özellikle bin yıllık dinin verildiği millet olan, bizden binlerce yıl öncesinin milleti İsrailliler'in, Israiloğulları'nın davranışlarını vurgularken Allah onların çektiği hastalıkların çoğunu anlatıyor. Psikolojik hastalıkları, manevi hastalıkları, entelektüel hastalıkları... Ve bizi bunlardan haberdar ediyor ki biz uzak duralım, sakınalım. 

Şimdi, sakınmamız gereken bu hastalıklardan birini vurgulamak istiyorum. Bir insan ibadetleri konusunda çok dindar olabilir mi? Yani söz konusu namazlarıysa, Kur'an okumaksa, oruç tutmaksa, helal - haram yiyeceklere dikkat etmekse fazlasıyla dikkatli davranırlar. Son derece kuralcıdırlar. Her şeyi incelerler. Ama konu mali meselelere geldiğinde, borçlara, ortaklıklara geldiğinde... Bu tür mevzularda karşınızda bambaşka bir kişilik bulacaksınız. İbadet alışkanlıkları konusunda son derece detaycı olan o aynı adam, o aynı kadın. İşlerin görünüş kısmında, ibadet kısmında fazlasıyla dindardırlar. 
Fakat eylemlerine baktığınızda, insanlarla olan ilişkilerinde, özellikle fiinansal konulardaki ilişkileri bambaşka bir hikaye. O Kur'an'ı mükemmel tecvidiyle okuyan adamla, bir yandan borç verdiği insana geri ödemesini ses kaydı göndererek söyleyen aynı kişidir. Bir tür şizofreni var burada. Kurallara uymada bir çifte kişilik söz konusu. 
İbadetlerinle Allah'ı memnun etmek istiyorsun, Ramazan vesilesiyle Allah'ı memnun etmek istiyorsun, fakat para meselelerini düzelterek Allah'ı memnun etmek 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istemiyorsun. Peki Allah Bakara Suresi'nde ne yapıyor? 180. ayetten 186'ya kadarki 6- 
7 ayet... Bu bölüm yalnızca Ramazan'a ithaf edilmiştir. Bundan hemen sonraki emir, 
Ramazan konusundan hemen sonra, tüm Ramazan ayetleri bitince, hemen ardından gelen açıklama size daha önce okuduğum ayettir. Allah a.v.c. buyuruyor; 

"Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin." 
(Bakara/188) 

Kabataslak bir tercüme yapmak zor olacak ama yine de deneyeceğim. 

"Yemeyin." 

Allah Müslüman halka söylüyor bunu, 

"Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere/amaçsızca yemeyin." 

Burada, "JiaUlU"da iki farklı çıkarım var. 

"i jiij 4 j j\ 

"Ve bu malları yöneticileri kendinize çekmek için kullanmayın." 

Yani hüküm verici kişileri vs.Paralarınızla onlara rüşvet vermeyin. Bu çıkarımlardan biri. 

Yani günaha girerek insanların paralarından, kamu fonlarından dev miktarlar, ayrılmış paylar harcayıveriyorsunuz. 

"Ve siz iyi biliyorsunuz (ne yaptığınızı)." 

Aslında bu ayette yolsuzluğun gelişimi, süreci var. Yolsuzluğun basit bir seviyesiyle başlıyor, ve bütün bir toplumu harap edecek seviyeye gelinceye kadar ilerliyor ve ilerliyor. Şimdi, size bunu vurgulamak istedim; çünkü Kur'an'ın bu ayetinin sıralanışında Allah önce Ramazan'dan bahsediyor. Sonra birden bire bu tuhaf ayet finansal konulardan bahsediyor. 

Ve sonraki ayet de Hac hakkında bir ayet. 

"ıŞljjLuü 4_İA VI O Cliiâl yA 

(Bakara/189) 
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Hakikaten Hac'dan bahsediyor. Dinimizin temel direklerinden ikisi olan Ramazan ve Hac'dan bahsediliyor ve bunların arasında da para meselelerinize dikkat edin diyen bir şey var. Bu neden bu kadar önemli? Öncelikle, sıralamayı kavrayın. Dizilişle ilgili bir şeyler var. 

Ramazan'ın size "Allah" bilincini inşa etmesi gerekiyor. Allah'ın hayatınızdaki varlığını. 
Ramazan'ın yapması gereken budur. Eğer takvanın, Allah'ı razı edememekten kendini alıkoymanın bilincinde olursanız, o zaman sadece oruç tutarken takvalı olmazsınız, ya da sadece namaz kılarken veya mescidin içindeyken. İşinizi, ticaretinizi yaparken de takvalı olursunuz. O takva yayılacaktır, aynı orucumuzun gün içinde yaptığımız her şeye yayılması gibi. Bu aslında Allah'ın farkında olmanın bir alıştırmasıdır. Nasıl ki açlık ve susuzluk tüm günümüze yayılıyor, takva da aynı şekil tüm yaptığımız işlere yayılmalı. Özellikle de mali işlerimize. Ki ancak kazancınızı temizlediğinizde ve artık rüşvet verip almadığınızda Hacc'a gitmek hakkında konuşabilirsiniz. Çünkü rüşvet parayla Hacc'a gidemezsiniz. Bu arada bu da bir başka psikolojik rahatsızlıktır. Hileli para kazanmaktan utanmayıp bir de her sene o parayla Hacc'a giden insanlar var. 
Haram olduğu besbelli olan işlerden ya da insanları dolandırarak para kazanmaktan, ödemelerini yapmaktan kaçınmaktan hiç utanmıyorlar. Ve Hacc'a giderek bu yaptıklarına sünger çekmek istiyorlar. Allah bu yolsuzluk üzerine şunları söylüyor, Ramazan sizi her açıdan değiştirmeli, sadece manevi açıdan değil. Etik ve ahlaki açıdan da değiştirmeli. 

Şimdi biraz daha derinine inelim bu ayetin. 

"V 1 jKb ^ JUbL" 

Bu ayette İbni Aşur'un, İmam Razi'nin ve diğerlerinin de farkettiği bir ikililik var. Çünkü kelimesi kelimesine tercüme edildiğinde 

"Kendi paralarınızı harcamayın, kendi paralarınızı yemeyin." anlamına geliyor. 
Öncelikle, para denilince onu yemek akla gelmez, harcamak akla gelir. 

"V (jjiii j.SîljJ'Ç değil mi? 

Ama Allah "V IjİSb diyor. 

Burada bir teşbih var, bir betimleme çiziliyor. Ve bundan bir önceki ayette duyduklarımızdan geliyor bu teşbih. Az önce söylemiştim size, neydi? Ramazan. 
Yemeyi bıraktığımız ay. Madem yememekten bahsediliyor, öyleyse birbirinizin parasını da yemeyin. Diğer şeyleri yemediğiniz gibi. Size yemeyi bırakmayı emrettiğim gibi, birbirinizin parasını yemeyi de bırakmalısınız. Tabi bu arada, yemek ancak iştah 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varsa mümkündür. Yani, hırs düşüncesi açlıkla benzeşmektedir. İnsanlar kendileri için daha fazla para istiyorlar. Ki aslında para arzusu ve hırs açlıktan çok daha kuvvetlidir. 
Çünkü insanlar karınları tokken dahi daha çok parayı arzularlar. Evleri olduğu halde, arabaları olduğu halde, ihtiyaçlarını karşılayan her şey olduğu halde, durmuyor, açgözlülük durmuyor ve Allah bunu doyurulmamış, tatmin edilmemiş açlığa benzetiyor. 

Ve diyor ki, "Kendi paralarınız." 

Bu çok güçlü bir ifade. Çünkü burada da yine iki türlü anlam söz konusu. Allah benim kendi paramdan bahsediyor olabilir. Bankadaki varlığımdan, biriktirdiğim paramdan ya da mülkümden, kendi sermayemden bahsediyor olabilir. Ama aynı zamanda toplum olarak paylaştığımız parayı da kastediyor. Bu demek oluyor ki kendi varlıklarınıza ne kadar sahip çıkıyorsanız, diğerlerinin varlıklarına da aynı şekilde sahip çıkmalısınız. Çünkü bu ümmet, bu inanan ümmet aslında "ümmeten vahide"dir. Tek bir ümmettir. Allah Resulü bunu tek vücud olmaya benzetiyor. Bu yüzden, birisine hile yapmayı düşünmek demek, kendinize hile yapmak demek. Kendinizi aldatmak gibi aynı. 

Ve Kur'an'da Müslümanların birbirleriyle kavga edişinden bahsederken kullanılmasının sebebi de budur. Kur'an'da "Kendi kendileriyle kavga ediyorlar." sözü kullanılmıştır. Yani insanın kendisiyle kavga etmesi kadar aptalca bir şeydir. Dolayısıyla bir başka inananı aldatmak kendini aldatmaktan farksızdır. Geliştirmemiz gereken düşünce yapısı budur. Kendi malımıza ne kadar sahip çıkıyorsak, diğerlerinin malına da aynı derecede sahip çıkmamız gerek. 

"»İJİ3^"ün açıklaması budur. 

"Birbiriniz arasında haksızlık ile." 

Bu kısmı iyi kavrayın. "Batıl" kelimesi iki anlama gelebilir. Arapça'daki "Hak" kelimesinin zıttı olan "batıl", sahtecilik anlamına gelebilir. "Hak geldi, batıl yok oldu. 
Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur."(İsra/81) Kuran batıl kelimesini yalanlar ve sahtecilik manasında kullanıyor. Fakat aynı zamanda Kur'an "hak" ve "batıl" kelimelerini amaç ve amaçsızlık anlamında da kullanıyor. 


"Allah gökleri ve yeri bir hikmetle (sebeple) yarattı." (Nahl/3) 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Burada kullanılan kelime "hak"dır. Zaten mümin kişi bütün evrenin bir hakikat üzere yaratıldığını farkedip Allah'a dönüyor, ve Kur'an'da bu şöyle geçiyor; "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın." (Al-i İmran/191) 

Yani batıl kelimesi iki manaya geliyor. Bir taraftan sahtecilik, yalancılık anlamına geliyor, diğer yandan faydasızlık, amaçsızlık anlamına geliyor. Şimdi her iki manayı da inceleyelim. İlk mana, birbirinizin parasını yalanla, hileyle, yolsuzlukla, aldatmacayla yemeyin anlamına geliyor. Birisine önce malı alacağınızı söyleyip sonra da malı almaya pek niyetininizin olmadığını söylemeyin. Sonradan ödemeyeceğiniz fiyatlarda anlaşmayın. İnsanlarla anlaşma yapıp önce, "Tabi tabi, bu fiyata bitiririm bu evi, şu bütçeye hallederim bu odayı. Fiyatı şu kadar. Hiç sorun yok, iki haftaya biter." Deyip 
işin bitmesi 6 ay sürünce de "Ya farketmediğim bazı şeyler vardı, fiyat da şimdi 4 
katına çıktı." demeyin. İşte bu batıldır. Yolsuzluktur bu. Fakat başka bir boyut da var. 
Şurası aşikar değil mi, 

"Ticaretlerinizde birbirinize yolsuzluk yapmayın ve birbirinizin parasını hile ile yemeyin." 

Size, özellikle bu cemaate, daha önce buna benzer şeyleri anlatmıştım. Fakat batılın diğer bir manası da amaçsızlıktır. Birbirinizin parasını bir amacı olmayan şeylerde yemeyin. Varlıklarınızı boş yere harcayıp israf etmeyin. Bu da aslında toplumdaki yolsuzluğun çok büyük bir kaynağı. Kur'an'da geçen "mutrafiin" yani aşırı zengin kişiler boş şeylere para harcayanlar olarak nitelendirilmiş. Ve bir toplum doygunluk seviyesinin üzerinde para kazanıyorsa yani yaşamsal ihtiyaçları için gerekenden çok daha fazlasını kazanıp bir de fazladan birikimleri varsa, akıl daha fazla nereye para harcayabilirim diye çalışmaya başlar, değil mi. Ve siz de gereksiz, önemsiz şeylere harcama yapmaya başlarsınız. Bu harcamaların başında da eğlence türü şeyler gelir. 
Kendinizi eğlendirecek şeylere gittikçe daha fazla para harcamaya başlıyorsunuz. 
Mesela insanlar pahalı konserlere gidiyorlar ya da işte egzotik tema parklarına gidiyorlar, bunun gibi yerler işte. Veya "Disney VVorld'e gitmek istiyorum" diyenler, ya da "Hollyvvood'u görmek istiyorum" diyenler, vesaire. Ya da filmlere düşkünsünüzdür, film üstüne film izlersiniz. Ve daha da fazlasını izlemek için para üstüne para ödersiniz. 
Ve bunları yaptığınızda da "Ne var canım, sadece kendimi eğlendiriyorum." diye düşünürsünüz. Ama aslında yolsuzluk yaratan koca bir sektörü destekliyorsunuz. 
Amaçsızlık yaratan bir sektörü. Ve toplumun geri kalanını da amaçsızlaştırıyor. 
Hakikaten, bu endüstrinin tüketicisi olarak onların bir parçası haline geliyorsunuz. O endüstrinin yoğun bir tüketicisi olarak, diye ekleyeyim. Yani resmen o endüstrinin destekçisi oluyorsunuz. Toplumda sahtecilik, batıl yaratan bir endüstrinin parçası oluyorsunuz. 


6 




Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


Genç evlatlarımız örneğin, günde 8,10,16 saat boyunca bilgisayar oyununa tamamen gömülüyorlar. O dünyanın içinde kayboluyorlar. Ve biliyorsunuz akıl çılgın bir şey, hele ki bir gencin aklı. Bu tür eğlencelere sürekli daldıklarında, düşünmeye vakti olmayan genç zihinlere dönüşüyorlar. 

"Üj j U dili I ja İLU " 


"Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın." 

Ağaçlara, göğe bakıp üzerinde düşünüp tefekkür etmiyorlar. Artık bunu yapabilecek durumda değiller çünkü bütün zihinsel kapasitelerini oyunlarda %100 senkronizasyon sağlayabilmek için ya da bir ödül kazanmak için veya sıralamada 1. olabilmek için harcıyorlar. Bütün kapasiteleri buralara gidiyor. İşte burada iki mana bulunuyor. Bir, birbirinizin parasını yolsuzlukla yemeyin ve iki, paranızı müsrifçe harcamayın. Bu ikisi aslında el eleler. Çünkü toplumun yeteri kadar bir kesimi gereksiz harcamalara dalması, bencil oldukları anlamına gelir. Bencildirler. Ve bir toplum bencilleştiğinde, yolsuzluk onların her yanını sarar fakat hiçbiri buna karşı çaba göstermez. Seslerini bile çıkarmazlar. Çünkü çoktan zombilere dönüşmüşlerdir bile. İşte bu iki konu yakın ilişkilidir. Toplumumuzda siyasi, ekonomik ve sosyal yolsuzlukların korkunç seviyede yer aldığını göreceksiniz. Bunlara haberlerde denk gelebilirsiniz ya da insanlar size gelip şu kampanyayı imzalar mısınız diye sorarlar ya da bir şekilde karşınıza çıkar. 
Fakat siz, "Ya şimdi piyano çalan kedi videosu izliyorum, ona bir ara bakarım." 
dersiniz. Batıla, amaçsızlığa kendinizi o kadar kaptırmışsınız ki, Hakk'ı savunamıyorsunuz. Amaçsızlık yayıldıkça sahtecilik yayılır. Bu ikisi birbirine bağlıdır. 

Neyse, şimdi Allah (a.v.c.) bir sonraki aşamaya geçiyor, toplumda yer alan yolsuzluğun bir sonraki seviyesine. Ne kadar aşamalı bir ayet, subhanAllah. 

“i 1 jüfc JÜİÇ i jMj J\ e tİ!İ!" 


Ve böyle yapılarak ikinci yasaktan bahsedilmedi yani bu bir çeşit beyan 

jl 

Şimdi, "IjM" kelimesi... Önce size kelimenin Arapça halini açıklayacağım. 

Arapça'daki "el-idla" aslında "dalu" kökünden gelir. 

"dalu" kova demektir. Bir kova suyla doldurulur ve yavaşça yukarı çekilir. 

Kovalar aynı zamanda hayvanlara tuzak kurmak için de kullanılır. Mesela bir kovanın içine havuç ya da benzer bir şey koyarsınız, bir de halat vardır. Hayvan ona yaklaşınca siz de yavaşça halatı çekersiniz. Hayvan da onunla birlikte yerinden hareket eder. Bu birini tuzağa düşürmenin ya da birini konumundan kaldırıp kendinize çekmenin ve cezbetmenin betimlemesidir. Allah bu hileli paraları, bu israf edilmiş paraları 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kullanmayın diyor. Ve aslında bu yolsuzluktan kazanılmış paralar yöneticilerin aklını çelmek demektir. 

"Bu paraları kullanmayın. Bunlar vasıtasıyla yöneticilerle yakınlaşıyorsunuz." 

^lİÜI Nedir bu yöneticiler? 

Burada sadece valilerden, yargıçlardan bahsedilmiyor. Her ne kadar konu onlar olsa da. Tamam, şu an sorun yok. Önemli değil, önemli değil. Sabırlı olun. Elhamdülillah. 

Bu arada sadece küçük bir not, çocuklar ağlayacaktır. Bu hayatın normal bir parçası. O yüzden anne babalarına veya burada olmalarına sinirlenmeyin. Rasulullah (s.a.v.) 
namaz kıldırırken çocukların ağladığını duyunca namazı kısaltmıştır. Namaz bitince de çocuklarınızı evde bırakın diye hutbe de vermemiştir. Böyle bir şey yapmadı. Yani sorun değil. Çocuklar ağladı ya da gürültü yaptı diye üzülmemeliyiz. Önemli değil. Ve hepimiz bu konuda sabırlı olmayı öğrenmeliyiz, peygamberimizin sünneti böyledir. 

Neyse, 4? 


"Yöneticileri kendinize çekmeyin." 

Yani sizi yargılayacak olanların akıllarını çelmek için para kullanmayın. Bu yargılayıcılar her zaman yüce divan ya da hukuk mahkemesi ya da duruşma hakimi olmayabilir. 
Bazen kişiler arasında karar verecek bir aile üyesi de olabilir bu. O da bir hakimdir. 
Bazen birisi iki taraf arasında arabuluculuk yapar, o da hakim sayılır. Siz de gidip ona biraz yağcılık yaparsınız. Veya o kişi der ki, "Yani, bir karar vermem gerek." Mesela, iki kardeş aralarında bir tartışma yaşıyor. Bunlardan biri bir milyoner ve diğeri ise asgari ücretle çalışıyor. Ve sizin bunlar arasında bir hüküm vermeniz gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki "Milyoner olanla ters düşmemem lazım, gün gelir bana yardımı dokunur." "Şimdi onun aleyhine bir şey yaparsam, benden pek hoşlanmayacak." Ve bir akşam da o milyoner sizi yemeğe çağıracak ve soracak "Ya, şu mevzu hakkında ne düşünüyorsun?" Siz de pahalı bir yemek masasında o egzotik yemeklerden yerken düşüneceksiniz "Evet, bu adama bulaşmasam iyi olur." Diğer adam da... Yani, o ne yapabilir ki? Yani bir görüş belirttiğiniz bir pozisyonda olsanız bile Bazen sadece fikrinizi söylüyor olsanız bile hüküm veren konumunda olursunuz. Fakat en yüksek seviyelerde bu (hakimler) hükümetler ya da işte yöneticiler olabilir. Amerika'da bile lobiciler için yasalar olmasının sebebi budur, değil mi? Yapabilecekleri çok fazla şey vardır. Kaç siyasetçinin aldıkları "hediyeler" yüzünden başı derde girmiştir. 

Kur'an'daki ifade aynen böyledir; 

"I4j J\ çliiil" 
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Yöneticileri kendinize doğru çekiyorsunuz. 

Para kullanarak onları kendinize yaklaştırmanız esas yolsuzluktur. 

Ne kadar tuhaf bir dil, Kur'an'da kullanılan. Güzel bir şekilde tuhaf. Diyor ki, "İnsanların varlıklarından ayrılmış bir parçayı, ayrılmış bir bölümü kullanırsınız..." 

Allah, "hazzam", "nasibam" ya da "cüz'an" diyebilirdi. 

Arapça'da parça kelimesinin pek çok karşılığı var. Ama Allah kelimesini seçti. 

,, 'Aga"kelimesi tamamen ayrılmış bir şeyi ifade eder. 

Diğer bir deyişle, siyaseti, hükümeti, yargıyı hukuku kullanarak kendilerine yetemeyenleri manipüle etmiş oluyorsunuz. Ve onları, hakları olan paradan ayırıyorsunuz. Bir daha dokunamıyorlar bile o paraya. Aslında onların parasını onlardan ayırmak. 

"İnsanların paralarından ayrılmış bir kısmı yemek için" 

Bu halkın parası. Yolsuzuluğun sadece iki insan arasında olan bir tartışma olmadığını gösteriyor. Nihayetinde bu iş öyle büyüyor ki, hükümetlerin aklını çelecek şirketlere rüşvetler veriyorsunuz. Ve onlar da hükümetlerin aklını çelerek iş ortaklıklarında indirimler alıyorlar, vergi avantajı kazanıyorlar, vesaire. Ve bu vergileri, bu milyar dolarlık şirketlerin aldığı indirimleri kimin cebinden ödüyorlar? Halkın cebinden çıkartıyorlar bu paraları. İnsanların ceplerini boşaltıyorlar resmen. Yaptıkları şey tam olarak bu. Ve kimse bunu görmüyor, çünkü kapalı kapılar arkasında yapılıyor bunlar. 
Ama burada sömürülen halk oluyor, halkın vergilerini alıyorlar bunun için. Ve Kur'an'daki binlerce yıl öncesine ait bu söz ne kadar basit görünse de hala son derece geçerli. 

ı jSSbı ıLja jijiı ^û\ 

"Günahkar bir şekilde" 

"ism" aslında "asam" kelimesinden geliyor ve "ceza" anlamına geliyor. 

Yani, kendilerine büyük bir cezaya mal olacak bir şekilde yapıyorlar. Ve bu dehşetli bir cezayı hak edecek bir iştir. 
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"diîj Ve siz ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz, gayet farkındasınız ne 

yaptığınızın. 

Allah bu kısa ve öz ayette bize aslında çok kuvvetli talimatlar verdi. Aslında isteğim sadece yolsuzluk yapan milyar dolarlık şirketlere ve hükümetlere sert bir darbe indirmek değil, önce kendimizden başlamak istiyorum. Bizim kendi sorunlarımız var. 
Bir, önce biz birbirimizle ticaret yapma şeklimizi değiştirmemiz gerek. Parasal işlerimizi idare etme şeklimizi değiştirmek zorundayız. Sizden belirli bir hizmet sunarak ödeme alanlar, işlerinizde dürüst olun. Sunmaya söz verdiğiniz hizmeti sunun. 
İnşaat/yapı işiyle uğraşanlarınız, ya da oto tamirciliği vb. işleri yapanlar, sizin her an müşterilerinizi kandırma imkanınız var. Tek ihtiyaçları yağ değişimiyken, onlara yeni bir şanzımana ihtiyaçları olduğunu söylemek, ya da sadece yandan tahtalarla destek vermek yeterliyken, müşteriye evlerinin temelinin artık tamamen göçtüğünü söylemek. Bunları yapabilirsiniz, çünkü size inanacaklardır. İnanacaklar size. İnsanların parasını hileyle yiyebilecek bir pozisyondasınız. Farkında olmamız gereken ilk şey budur. Çünkü bunu öğrenemediyseniz, bu Ramazan'ın hiçbir manası yok. Namaz kılmanın, Allah'a dua etmenin, oruç tutmanın hiçbir anlamı yok. Hırsınızı gidermiyorsa hiçbir anlamı yok. Açlığınızı kontrol edebiliyorsunuz, susuzluğunuzu kontrol edebiliyorsunuz ama paraya olan hırsınızı kontrol edemiyorsunuz. Ne anlamı var o halde? Bir sonraki aşamaya geçiştir bu. Yapmayı öğrenmemiz gereken şey budur. İşte bu ayetten çıkarılacak küçük bir tavsiyedir bu. 

İkinci bir tavsiye ise, bu ayetin ve özellikle de 

"İj IJ&b ^Ijil JUİL" 


kısmının altında yatan mana aslında para harcarken bilinçli olmaktır. Kendi ailelerimizde, çevremizde, kendi toplumumuzda yardım etmeye değer insanlar var. 
Yardıma ihtiyaçları var. Kendinize yeni kıyafetler almamalısınız demiyorum. Asla kendinizi eğlendirmeyin de demiyorum. Anlatmak istediğim bu değil. Ama etrafınızda ihtiyaç sahibi insanlar olduğunun farkında olun diyorum. Ve size çok yakınlar, öyle uzaklarda aramanıza gerek yok ihtiyaç sahiplerini bulmak için. Ve gereksiz, amaçsız şeylere para harcarken aklınıza getirin, Allah'a göre o harcadığınız onların parası. Ve benim düşüncelerimi değiştiren, hayatımda okuduğum en güçlü ifadelerden biri Ve bu inanılmaz çünkü Allah "itamil miskin" demiyor, "itamil miskin"i çevirecek olursanız, fakiri beslemeyi teşvik etmiyor anlamı çıkar. 

Fakire yedirmeyi teşvik etmiyor. 

Fakat Allah " Vj ö& LıA Y’ diyor. 
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"taam" ın karşılığı yiyecektir, beslemek değil. Yani diğer bir ifadeyle, eğer "Ben fakiri yedirmeye teşvik etmiyorum." derseniz, kendinizi birine yedirme zahmetine sokmuyorsunuz demektir. Fakat eğer "O 'fakirin yemeğini' yedirmeye teşvik etmiyor" derseniz, "Fakirin yemeği" dediğinizde o zaten onların yemeği demektir. O onlara aittir, size değil. Onları yedirmiş olmuyorsunuz, zaten onların olan bir şeyi onlara vermiş oluyorsunuz. Kur'an ifadesiyle "Flakk'ul malum" dur bu. Bilinen bir hak. Zaten sahip oldukları kabul edilmiş bir hak. 


Şunun bilincinde olunmalı ki, özellikle kendi ailelerimizde, aileleriniz burada ya da yurt dışında da olsa, ya da etrafınızdaki kişilerde, ki sadece ailenizle de sınırlı değil, arkadaşlarınız bile... 

Kimi arkadaşlarınız işini kaybetmiştir, dertleri, sıkıntıları vardır. Kiralarını ödemekte zorlanıyorlardır. Size de hiçbir şey diyemezler. Siz her "Fley, iş arama nasıl gidiyor" diye sorduğunuzda, hala bakınıyorum derler. Yani, ben kirayı ödeyemiyorum demeyecekler. Gelip size bunu söyleyemezler. Bir çek yazıp, imzalayıp, iftara gittiğinizde tabağın altına bırakma hassasiyetini sizin göstermeniz gerek. Ve bir daha bahsini açmayın. Sırf onlar için yapın bunu. Bu gibi şeyler. Etrafımızdaki insanların bu hassasiyetini geliştirmek, bizi müsrifçe harcama ve birbirimizin parasını yeme hatasından uzaklaştıracaktır. Ve unutmadan, Sizinle paylaşmak istediğim son çıkarım, 

ifadesinin kullanımıyla, birbirimizi hatalı işlere teşvik ettiğimizden bahseden, güçlü bir anlam ortaya çıkıyor. 

Öyle bir kültür yaratıyoruz ki, bir grup müsrifçe bir harcama yapınca diğeri gelir "E onlar yaptıysa biz de yaparız madem." diyor. "Onlar şunu almışlar, biz de almalıyız." 
"Yeni bir araba almışlar, biz de yeni araba alırız." Yolsuzlukta da böyle. "Onlar yolsuzluk yapıyorsa biz niye yapamıyoruz? Flerkes yapıyor." Ve bu birbirlerine dayandıkları mantığı ilerletip "Ben de yanlış işler yapabilirim, çünkü bunu yapan yığınla insan var." diyorlar. Problemin kaynağı benim diyen yok. "Zaten bir sürü insan bunu yapıyor. Ben okyanusta bir damlayım sadece." "Bu yüzden beni sorumlu tutamazsın." Allah'ın bahsettiği de işte tam olarak bu. Aranızda bu hassasiyet kültürünü oluşturmuyorsunuz. Ve bunun için dimdik duracak tek kişi sizseniz de, öyle olun o halde. Bir tek siz olacaksınız, farklı olan olacaksınız. Ama dik duran siz olun. Ve işte Ramazan'dan ayrılırken almamız gereken ders budur. 
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Allah a.v.c. oruçlarımızı kabul etsin ve bu ayın nimetlerinden faydalanabilenlerden eylesin bizi. Allah a.v.c. bu ayda, eksikliklerimizi, kusurlarımızı hoş görsün, Allah a.v.c. 
kazandığımız rızklarımızı helal ve temiz, hayırlı ve saf olarak bizim ve ailemiz için kabul etsin. Allah a.v.c. bizi diğerleri için harcamakta tereddüt etmeyenlerden ve onların paralarını amaçsız, boş şeylere harcamaktan uzak duranlardan eylesin. 


Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini fgoebookçom/noumanaUMlüntuNççe sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: 

http://www.gencmuslumanlar.com 


12 





